1. Onze hulp en onze verwachting

Onze hulp en onze verwachting
is van God, onze Heer.

Hij die alles maakte,

laat niet los wat Hij begon.

Genade en vrede

van God, de Vader;

door Jezus, zijn Zoon, Immanuél.
Hij woont met zijn Geest in ons.
Halleluja, halleluja, amen!

Heer ik kom tot U, hoor naar mijn gebed
Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed
Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart.

Met Uw liefde Heer, kom mij tegemoet
Nu ik mij tot U keer en maak alles goed.

Zie mij voor U staan, zondig en onrein
0O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn.

Jezus op Uw woord, vestig ik mijn hoop
U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

Create in me a clean heart

Create in me a clean heart, o God
and renew a right spirit within me.
Create in me a clean heart, o God
and renew a right spirit within me.

Cast me not away from thy presence, o Lord
and take not thy Holy Spirit from me.
Restore unto me the joy of thy salvation
and renew a right spirit within me.

Vaste Rots van mijn behoud
Vaste Rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,

laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schauw,
waar het bloed, door U gestort,
mij de bron des levens wordt.

Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,

niet de tranen die ik pleng,
schoon ik om mijn zonden ween,
kunnen redden, Gij alleen.

Zie, ik breng voor mijn behoud
U geen wierook, mirr’ of goud;
moede kom ik, arm en naakt,
tot de God, die zalig maakt,
die de arme kleedt en voedt,
die de zondaar leven doet!

Eenmaal als de stonde slaat
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit d’aardse woon’
opklimt tot des Rechters troon,
Rots der eeuwen, in uw schoot
berg mijn ziele voor de dood.

Verwachten

Ik zie uit naar de Heer, ik zie uit naar de Heer.
Mijn ziel ziet uit naar Hem,

en verlangt naar zijn Woord.

Ik zie uit naar de Heer, ik zie uit naar de Heer.
Mijn ziel ziet uit naar Hem,

en verlangt naar zijn Woord.

Wij verwachten vol verlangen de Heer
Hij is onze hulp en ons schild.

Ja om Hem is ons hart verblijd

Op zijn heilige naam vertrouwen wij

Ik zie uit naar de Heer, ik zie uit naar de Heer
Mijn ziel ziet uit naar Hem,

en verlangt naar zijn Woord.

Ik zie uit naar de Heer, ik zie uit naar de Heer
Mijn ziel ziet uit naar Hem,

en verlangt naar zijn Woord.

Wij verwachten vol verlangen de Heer
Hij is onze hulp en ons schild.

Ja om Hem is ons hart verblijd

Op zijn heilige naam vertrouwen wij.

Mijn ziel verlangt naar de Heer,
Mijn ziel verlangt naar de Heer,
Meer dan wachters uitzien naar de morgen.
Mijn ziel verlangt naar de Heer,
Mijn ziel verlangt naar de Heer,
Meer dan wachters uitzien naar de morgen.

Wij verwachten vol verlangen de Heer
Hij is onze hulp en ons schild.

Ja om Hem is ons hart verblijd

Op zijn heilige naam vertrouwen wij
Op zijn heilige naam vertrouwen wij.



6. Abba Vader

Abba Vader U alleen

U behoor ik toe

U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.

Abba Vader U alleen

U behoor ik toe.

Abba Vader laat mij zijn

Slechts van U alleen

Dat mijn wil voor eeuwig zij

D'uwe en anders geen

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.

Abba Vader laat mij zijn

Slechts van U alleen.

. Wees mijn verlangen

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
wakend of slapend, vervuld van uw licht.

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,

U als mijn vader en ik als uw kind

dat in uw armen geborgenheid vindt.

Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.

Wees als een burcht, als een toren van kracht,
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
bij U te wonen is als wat ik wens,

met als beloning dat ik op U lijk;

Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
als ik daar kom in het licht van uw zon,
stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.
Stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

Psalm 27 vers1en?7
God is mijn licht, mijn heil; wie zou ik vrezen?
Hij is de HEER, die hulp verschaft in nood;

Mijn levenskracht; 'k heb niet vervaard te wezen:

Hij is't ,die mij beveiligt voor den dood.

10.

Wanneer de macht der bozen sloeg aan 't woén,

En aanrukt’, om zich met mijn vlees te voén.
Stiet zelf dit rot, dat mij benauwt en haat,
Den voet, en viel; omdat het God verlaat.

Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven

Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
Mijn God,

waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd
moed:

Hij is getrouw, de bron van alle goed;

Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer;
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER.

Muzikaal intermezzo

Vaste hoop
Diep was de kloof die mij van U scheidde.

Hoog was de bergtop - boven mijn kracht.
Ik keek vertwijfeld op naar de hemel

en sprak uw naam uit in de nacht

Toen brak uw liefde dwars door het donker
dreef elke schaduw uit mijn hart.

Het eind is zeker: U heeft gewonnen.
Jezus, U mijn vaste hoop.

Wie kon op zoveel genade hopen?
Wie peilt uw liefde, betoond aan mij?
U daalde af, Heer, vanuit de hemel;

U droeg mijn schuld, U droeg mijn pijn
U werd gekruisigd; ik ben vergeven.
De Koning zelf noemt mij zijn kind.

Ik ben van U, Heer, nu en voor eeuwig.
Jezus, U mijn vaste hoop

Halleluja! Prijs de Heer die mij bevrijdt!
Halleluja! Van de dood verlost Hij mij.
U breekt ketens, één voor één.

U brengt redding, U alleen!

Jezus, U mijn vaste hoop.

Halleluja! Prijs de Heer die mij bevrijdt!
Halleluja! Van de dood verlost Hij mij.
U breekt ketens, één voor één.

U brengt redding, U alleen!

Jezus, U mijn vaste hoop.
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Vroeg in de morgen werd het bezegeld:

uw dode lichaam werd opgewekt.
Het graf is open, de Leeuw verrezen;
nu is de dood ook mijn eind niet meer.

Vroeg in de morgen werd het bezegeld:

uw dode lichaam werd opgewekt.

Het graf is open, de Leeuw verrezen;
nu is de dood ook mijn eind niet meer
Jezus, U bent de hoogste Heer!

Halleluja! Prijs de Heer die mij bevrijdt!
Halleluja! Van de dood verlost Hij mij.
U breekt ketens, één voor één.

U brengt redding, U alleen!

Jezus, U mijn vaste hoop

Halleluja! Prijs de Heer die mij bevrijdt!
Halleluja! Van de dood verlost Hij mij.
U breekt ketens, één voor één.

U brengt redding, U alleen!

Jezus, U mijn vaste hoop!

Jezus, U mijn vaste hoop!

Levende Heer, mijn vaste hoop!

Genade, zo oneindig groot
Genade, zo oneindig groot,

Dat ik, die 't niet verdien,

het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.

Genade die mij heeft geleerd

te vrezen voor het kwaad.

Maar ook, als ik mij tot Hem keer,
dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.

Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,

dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.
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Kom, volk van de verrezen Heer

Kom, volk van de verrezen Heer,
zing je lied op blijde toon.

Kom, stem je hart en breng nu eer
aan de Morgenster, Gods Zoon.
Uit de schaduw tot zijn licht geleid,
richten wij ons hart op Hem,

die liefdevol zijn armen spreidt,
die ons als de zijnen kent.

Refrein:

Wees blij, wees blij!

O kom, verheerlijk Hem!
Eén hart, één stem;

o Christus’ kerk, wees blij!

Kom, wie al ‘s morgens zingen kan
en wie worstelt in de nacht;

wie spreekt van overwinningen
en wie nog op uitkomst wacht,
want zijn liefde houdt voor eeuwig stand,
zijn genade kent geen eind.
Zij volgen ons, ons leven lang,
geven hoop en zekerheid.

Refrein

Kom, jong en oud uit ieder land;
mannen, vrouwen, in geloof.
Ontvang nu uit zijn milde hand

de genade ons beloofd.

Over heel de wereld zingt zijn volk,
tot het einde van de tijd;

als Hij verschijnt, zal onze God
alles in - allen zijn!

Refrein 2x

God en God alleen

God en God alleen

creéerde alle schoonheid om ons heen.
Van het grootste tot het kleinst

het wonder van het zijn

van God en God alleen.

God en God alleen

onthult de waarheid die aan ons verscheen.

en ieder streven van een man
zal wijken voor het plan
van God en God alleen.
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God en God alleen

Zijn glorie straalt door heel de schepping heen
Laat al wat zingen kan

De glorie zingen van,

van God en God alleen.

God en God alleen

Heeft ons een eeuwig toevluchtsoord verleend
En ons dankbare refrein

Zal nooit voleindigd zijn

Voor God en God alleen.

God en God alleen

Zijn glorie straalt door heel de schepping heen
Laat al wat zingen kan

De glorie zingen van,

van God en God alleen.

God en God alleen

Zijn glorie straalt door heel de schepping heen
Laat al wat zingen kan

De glorie zingen van,

van God en God alleen.

Laat al wat zingen kan

De glorie zingen van,

van God en God alleen.

Groot is uw trouw, o Heer

Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde

die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu

Groot is Uw trouw, o Heer,

Groot is Uw trouw, o Heer,

ledere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer

Aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
En Uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,

Blijde hoop voor de toekomst.

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is Uw trouw, o Heer,

Groot is Uw trouw, o Heer,

ledere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer

Aan mij betoond.

15. Glorie aan God

Glorie aan God. (4x)

Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer.

Hij's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.

Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.

Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon.
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis

weet wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer

Glorie aan God. (4x)

Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam:
Heel de aard' wordt vervuld van zijn glorie.
Satan, hij beeft, want hij weet Jezus leeft.

Hij’s verslagen, het Lam troont voor eeuwig.
Jezus is Heer, Redder en Heer.

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis

weet wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer

Glorie aan God. (4x)

Heersen met Hem op de troon en zijn stem,
Spreekt van liefde, vervult ons met glorie.

Heilig en vrij alle tranen voorbij,

Eeuwig vreugde voor God, Lof aanbidding:
Waardig het Lam, waardig het Lam.

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis

weet wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer

Glorie aan God (4x)



